
- Lezing met een vleugje leven -
UITNODIGING

Wannneer Dinsdagmiddag 6 mei 2025

Locatie Brasserie Steinerbos 
Steinerbos 1 te Stein

Samen met max. 20 personen  / vol=vol

Welkom vanaf 13:30

Lezing 14:00 - 15:30

Aanmelden levenseindedoula@icloud.com

JE LEEFT, JUIST NU!
(dus kom vooral langs, voordat je plannen 

hebt om dat niet meer te doen...)

Ben jij iemand die:
een naaste heeft in de palliatieve
fase,
zelf die diagnose heeft gekregen,
óf gewoon nieuwsgierig is en
(nog) nergens last van heeft

Dan ben je van harte welkom
bij mijn lezing over mijn werk
als Levenseinde-doula. Ja, je
leest het goed. Een Doula.
Maar dan niet voor het begin
van het leven, maar voor het
mooie, moeilijke, kwetsbare,
rake einde.

Verwacht geen zware kost,
wel:

verhalen die je raken
een paar knipogen naar het
leven
en inzichten die je vandaag
kunnen laten leven -voluit

Kom zoals je bent. Met vragen, met moed, met twijfel, of gewoon uit nieuwsgierigheid

€ 19,50

Koffie of thee, vlaai én

een levensboek

Praktijk Levenseinde-doula Marina | Marina van Rossum


